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"Nieuws van een actieve Stadsdennenkerk"



Waarom staat er op, aan of bij de kerk veelal een toren? De uitleg is divers. Heel vroeger was het wellicht een
uitzichttoren. Ook kerken en kloosters moesten verdedigd worden tegen de vijand. De kerktoren was ook een
oriëntatiepunt. In wijde omtrek kon je zien waar de stad lag. Dat was gemakkelijk voor reizigers in een tijd toen er nog
geen GPS was. Een minder aannemelijke maar wel fantasievolle uitleg is die van een vinger die omhoog wijst. Je zou
kunnen zeggen: De kerk en in het bijzonder de toren herinnert ons aan het feit, dat er een God in de hemel is. Nu
geloven ook kerkmensen niet meer dat de hemel boven is. God woont niet boven de wolken. Het Bijbelse begrip
&lsquo;hemel'  is geen plaatsbepaling, maar een kwaliteit. 



Waar denkt u aan als u over de Alberdingk Thijmlaan hoek J.P. Heyelaan loopt of fietst? Waarschijnlijk is het
stratenbeeld u zo vertrouwd dat het geen aanleiding geeft tot diepere gedachten. Toch heeft de toren van de
Stadsdennenkerk een symbolische waarde. Hij heeft bepaald niet de vorm van een vinger die omhoog wijst, maar hij is
wel een teken van hoop. Onlangs werkte ik op de sportschool wat aan mijn conditie bij hartfrequentie 149. Komt daar
iemand naar mij toe en zegt: "Ik snap niet waarom jullie dominees altijd zo hoopvol blijven als ik zie wat er wereldwijd
gebeurt."  Van zulke moeilijke vragen raak ik altijd wat buiten adem. Ik kan het gewoon niet helpen dat de hoop het bij mij
altijd weer wint van de wanhoop en dat ik ondanks zoveel of misschien wel ondanks alles positief wil denken. Daar wil ik
iets van laten zien in onze stadswijk. Misschien is dat wel wat ze geloof noemen. 


A.S.L. Woudenberg
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